
LAGERE SCHOOL DE ROBBERT

Beste ouders, leerlingen en sympathisanten
 

Wij weten dat het bijna grote vakantie is als de boeken van het
volgende schooljaar hoog gestapeld op ons wachten in de

keuken van de school.
 

Wij weten dat het bijna grote vakantie is als we menigmaal met
onze collega’s samenkomen om de klasgroepen naar volgend

schooljaar toe zo goed mogelijk te verdelen.
 

Wij weten dat het bijna grote vakantie is als we de meester
buiten een waterpistooltjesgevecht zien houden met zijn

kinderen bij warm weer.
 

Wij weten dat het bijna grote vakantie is als meester Koen en
juf Elke de kinderen rollend materiaal laten meebrengen voor

tijdens de lessen L.O.
 

Wij weten dat het bijna grote vakantie is als de kinderen van
het zesde ons af en toe al eens komen zeggen dat ze de school

gaan missen. Dat ze het spannend vinden om naar het
middelbaar te gaan. 

 
Vakantie…even alles loslaten…herbronnen…geen wekker

moeten zetten voor de school…tijd voor familie en vrienden…
ontspannen en genieten om er dan in september weer met

volle goesting en tonnen energie tegenaan te gaan!
 

Namens het hele team wensen wij jullie allen een hele fijne en
zonnige vakantie toe!

 
Juf Inge en juf Annick
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Donderdag 15 juni werd de
officiële eerste steen van het
grote bouwproject om de
lagere school en de
kleuterschool van de Robbert
samen nauwer te verbinden. 
Zowel in werking, alsook
infrastructureel willen we die
eenheid gaan benadrukken.”
De voorbije jaren kregen de
plannen vorm en nu wordt
werk gemaakt van heel wat
gemeenschappelijke
voorzieningen. 
De eerste stenen zijn de basis
voor de nieuwbouw met
gemeenschappelijke  toegang
aan de Wal waar secretariaat
en directies samen komen
zitten.
Op de eerste verdieping komt
een grote personeelsruimte
voor alle leerkrachten van de
kleuterschool en de lagere
school samen. Tevens
bevinden in deze nieuwbouw
verschillende lokale voor
overleg, vergaderingen en
navormingen. 

De verbouwing moet ook de
capaciteitsproblemen tijdens
het middagtoezicht oplossen.
Zowel de kleuters en de
leerlingen van de lagere
school moeten momenteel
tijdens de middagpauze op
verschillende locaties en
verschillende tijdstippen eten.
Dit willen we nu vermijden
door de kleuters een eigen
refter te geven waar plaats is
voor 125 kinderen. Daarnaast
krijgen ze een polyvalente
ruimte met vier gloednieuwe
kleuterklassen in de bestaande
gebouwen. 

De klassen in de lagere school
worden ook gerenoveerd. Zo zal
er nieuw buitenschrijnwerk
voorzien worden en worden de
vloeren in de gangen en de
klassen aangepakt. De lagere
schoolkinderen kunnen hun
boterhammen opeten in een
grote nieuwe refter, extra kennis
opdoen in een open-leercentrum
en bij regenachtig weer spelen
onder een overdekte
speelplaats. In de laatste fase
wordt de speelplaats deels
onthard en heringericht met
meer groen. “
De bedoeling is dat in het
voorjaar van 2025 de werken
klaar zullen zijn, afhankelijk van
het weer. 
Het volledige kostenplaatje
bedraagt 5.000.000 euro
waarvan Agion 70% betoelaagt. 

Eerste steenlegging
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L2A: Op bezoek in het rusthuis

4

Op vrijdag 10 maart werd onze klas L2A uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan
het bejaardentehuis.
Na de ontvangst werden we samen met de bewoners in groepen verdeeld. Het was
heel fijn om te zien hoe blij de bewoners waren met ons bezoek. Ze vonden het leuk
om gesprekjes met de kinderen te voeren en ze af en toe ook een beetje te plagen.
Nadien hebben we samen met de bewoners een prachtig schilderij gemaakt. We
gingen hiervoor aan de slag met pasta en verf.
Na het opplakken van de vlinders en het verder versieren van het schilderij hebben
we samen het resultaat bewonderd. Toen was het weer tijd om afscheid te nemen
van de bewoners. We bedankten hen voor de leuke voormiddag en de gastvrijheid.
Zowel de bewoners als de leerlingen waren erg enthousiast en vonden het een
geslaagd bezoek.
Eén van de kunstwerkjes hebben we opgehangen in onze klas. Het is een mooie
herinnering aan een bijzondere dag.
We kijken uit naar de volgende keer dat we op bezoek mogen gaan.

Toen we terug in de klas waren, hebben enkele kinderen nog een spontane reactie
gegeven over het bezoek:
- Piet trok de hele tijd aan mijn staart. Ik liet hem ook schrikken door ‘Boe’ te zeggen.
- We hebben appelsap gedronken en Piet vroeg ‘Is dat bier’ daar moest ik hard om lachen.
- Lilly plaagde me, ze zei dat ze Lina heette en liet me ook verschrikken.
- We hadden een leuk gesprekje over carnaval. Het tekenen vond ik erg leuk.
- Er was een mevrouw die de hele tijd aan mijn broek trok, dat was grappig.
- Ik heb over Polen verteld, het land waar ik ben geboren.
- Ik vond het verven erg leuk.
- Ik heb veel vlinders opgeplakt.
- We hebben speculaas van een bewoner gekregen, die was erg lekker.
- De broer van een mevrouw heette ook Stijn, net zoals ik.
- Ik heb op een meneer zijn schoot gezeten.
- Ik had verf aan mijn handen en daar moesten de mensen mee lachen.
- Raf was de smoskampioen van onze groep.
- Je kon ook gouden verf maken.
- De gele verf liet een ‘scheet’ toen we die uit de bus spoten.

BEDANKT VOOR DEZE SUPERGEZELLIGE ACTIVITEIT!



Lees je mee
met klas L2B?
Ook deze keer

rijmen we weer…
We maken een gedicht

en doen ons leesboek even dicht.
We beginnen graag

met deze vraag:
 

Weet je wie onze leesmeesters zijn?
Door hen vinden we lezen fijn.

Coole Jasper en coole Dart,
ze hebben een gouden hart.

Onze leesmeesters zijn erg knap
en maakten soms een grap.

Ze zijn heel stoer
en lezen over een boer.

Dart en Jasper zijn de beste.
Ze houden niet van pesten.
Ze komen niet om te spelen

of ons met een boek te vervelen.
Ken je hun doel?

Vanaf nu is lezen cool!
Wij vinden het echt leuk.

Soms lachten we ons een deuk.
Ook zongen we een lied:
We vergeten jullie niet.

Dank jullie wel
en hopelijk tot snel!

De leesbeesten van L2B

L2B : Lees je mee?

De leerlingen van het tweede leerjaar dit jaar heel veel geluk hadden met de
leesjuffen en leesmeesters uit het zesde leerjaar die elke namiddag een
kwartiertje kwamen lezen? Dank je wel voor de fijne leeshulp!
We de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, peters en …  ook dit jaar weer heel
dankbaar zijn voor het vervoer naar de sportdag, Kronkeldiedoe, het
theater, de Isis-activiteit… Zonder hen konden deze leuke en leerrijke
uitstapjes niet gemaakt worden.

Wist je dat ? 
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Onze schoolreis ging dit jaar naar Bokrijk.

Wat hadden we er zin in, we gingen met de bus.

Een lunchpakket, klein beetje snoep en nog wat centen.

Onze rugzak inpakken was een hele klus.

We vertrokken om half 9 en werden gezellig uitgezwaaid.

Onze reis kon eindelijk beginnen.

Gezellig wat babbelen en kijken door het raam.

Af en toe een gek mopje verzinnen.

Bij Bokrijk aangekomen stapten we uit de bus

en wandelden het openluchtmuseum binnen.

We waanden ons even terug in de tijd.

De ontdekkingstocht, die kon beginnen.

Iedereen was blij en enthousiast,

we gingen huisjes bekijken en oude spelletjes spelen.

De juffen keken tevreden mee.

Deze dag zou niemand zich vervelen.

Daarna begonnen onze workshops.

We werden in groepjes verdeeld.

Broden, vogelhuisjes of een tasje maken.

Er werd serieus gewerkt en niet gespeeld.

Na lekker gegeten te hebben en wat gesnoep,

kon het spelen eindelijk beginnen.

Heerlijk ravotten, de glijbanen bijna voor ons alleen.

Zelfs de zon kon het van de wolken niet meer winnen.

Wat was het een heerlijke dag,

wat hebben we lekker genoten.

Op de terugweg even in de file,

Gelukkig dat de hemelsluizen toen pas open schoten.

Moe maar voldaan gingen we allemaal naar huis,

met weer een paar mooie herinneringen erbij.

De juffen tevreden dat alles weer goed was gegaan.

Want als de leerlingen een leuke dag hebben gehad, 

zijn de juffen natuurlijk ook heel blij!

L3A: OP SCHOOLREIS NAAR BOKRIJK
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L3B: Rob de Reiger
Op vrijdag 2 juni vertrok klas L3B op avontuur naar Domein De Bever.

Gepakt en gezakt met laarzen, waterschoenen, reservekleding en bakken goesting kon deze

voormiddag al niet meer stuk.

Deze keer niet met de fiets! Want we konden weer rekenen op vele bereidwillige ouders om ons

te brengen en te halen. Waarvoor nogmaals een dikke dankjewel!!!

De kinderen leerden op een speelse manier over de waterplanten, de waterdieren en hun

biotoop. Aan de hand van een prachtig geïllustreerd verhaal over Rob de reiger gingen de

kinderen op ontdekking in en rond de poel. Veel geluisterd, veel geleerd en gelukkig ook af

en toe gespeeld.

Het hoogtepunt van de activiteit was toch wel de zoektocht naar waterdiertjes in de poel. Met

een schepnetje, een bak water en potjes met vergrootglas leefden ze zich allemaal uit!

Een toffe voormiddag, mooi weer, een enthousiaste groep kinderen en 2 fantastische ouders om

ons te helpen… 

Besluit: activiteit geslaagd!!!

Dit schooljaar elke klas een activiteit met de bewoners van het
bejaardenhuis heeft gedaan?
De kleuters 3 keer op bezoek geweest zijn in het 1ste lj en ook al les
kregen van de juffen en de meester. En de leerlingen van het eerste
leerjaar weer even kleuter mochten zijn. En zij nog eens konden
gaan spelen bij de kleuterleidsters?
Alle leerlingen van het vijfde leerjaar leerden schaken. Enkele
hebben nu echt de schaak microbe te pakken.

Wist je dat ? 
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Beleef het bos i.s.m. Werkgroep Isis

 

Voor onze laatste uitstap van het jaar trokken we naar het bos (De

Bever). Daar voerden we verschillende opdrachten uit om het bos en

zijn bewoners beter te leren kennen. We maakten onder andere een

liedje/gedichtje over de natuur, zochten naar natuurlijk en iets

minder natuurlijk afval en bekeken kriebeldiertjes en schimmels van

dichterbij. We zagen zelfs paddenstoelen die normaal enkel in de

herfst voorkomen. Ook de kevers hadden veel bekijks. De warme

zonnestralen kleurden hun schilden mooi blauw. 

Als kers op de taart mochten we ook nog hutten bouwen. Al werd deze

opdracht wel ruimer geïnterpreteerd. Naast hutten in allerlei

vormen en kleuren kregen we ook een (stevige) ladder en gitaar te

zien. Kortom een boeiende en leerrijke voormiddag! 

 

NIEUWS UIT L4C: DOOR JUF ELLEN
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Sc
ho

ol
reis 4de leerjaar

We zijn naar de Beekse Bergen geweest. 
We hebben eerst een safaritocht met de bus gedaan. We zagen daar buffels en
zebra’s. Thymo deed een buffel na. Na de bussafari gingen we naar de
roofvogelshow. Daar mochten we niet eten want de roofvogels zouden dat wel
eens kunnen komen opeten. We hebben veel dieren gezien in het park: pinguïns
(ook een nest), rode panda’s, cheeta’s en ook een krokodil waarvan we eerst
dachten dat het geen echte was. Hij lag heel stil. De boottocht was heel leuk.
Een gids vertelde van alles over de dieren die we zagen. Tussendoor mochten
we in de speeltuin spelen en spulletjes kopen. Het was daar wel heel duur. We
hebben een leuke dag gehad.

 
geschreven door Noor en Mirthe, tekeningen van Mirthe en Sofia (L4B)

 

Meester Toon 60 jaar is geworden en hij van de collega’s wel een heel speciaal cadeau heeft gekregen

Dit cadeau een opdrachtengordijn is met 61 opdrachten die hij binnen het jaar moet uitvoeren?

Dat hij zo enthousiast aan de slag ging dat hij nog dit schooljaar alle opdrachten afgewerkt heeft?

 

Wist je dat ? 
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HOOFD - HART - HANDEN

Op 16 juni gingen we op schoolreis. We stapten in de bus en vertrokken
naar het kasteel van Hoensbroek. Daar moesten we naar stempels zoeken
en toen we alle stempels hadden gevonden, mochten we op het
springkasteel. Na het kasteel gingen we terug naar de bus richting het
Steinerbos. 
(Sayfedine en Alhaji) 

L5A: Onze schoolreis

We moesten van tevoren groepjes kiezen die je zelf leuk vond. Met dat
groepje moest je in kasteel Hoensbroek een speurtocht doen. De
speurtocht was moeilijk maar leuk. Daarna gingen we naar een speeltuin
genaamd: het Steinerbos. Er was ook een buitenzwembad. Daar mochten
we zwemmen van 1 uur tot en met 4 uur. Er was ook een binnenspeeltuin,
een blotevoetenpad, kinderboerderij, …
In de bus/dubbeldekker hebben we liedjes gezongen. We hebben in totaal
3 uur in de bus gezeten. We vonden het ontzettend leuk. We hebben al zin
in volgend jaar. (Hafsae, Roeby, Sarah en Noémi)

Het kasteel
Het best bewaarde kasteel van Europa, het kasteel van Hoensbroek! We
moesten opsplitsen in twee grote groepen. Daar moesten we stempels
zoeken. De ene groep mocht alleen wandelen maar de andere groep moest
met de gids wandelen. Normaal gezien moesten we een zoektocht doen
maar door CORONA is het veranderd. Er waren heel veel kamers. Het is
van de 18de eeuw. De architect is Frans Arnold. Als herdenking aan het
kasteel kregen we een speciale munt. (Toon, Oscar en Arthur)

Het Steinerbos
's Middags gingen we naar het Steinerbos. Daar heb je een zwembad, een binnenspeeltuin,
een kinderboerderij en je kon er rijden in een mini-jeep om de diertjes te bekijken. Ook was
er een glijbaan bij het zwembad en verderop heb je nog een glijbaan met een mat. In ieder
geval, het was super leuk!! (Faris, Jasper en Akram)

We kwamen aan in het zwembad. Iedereen wilde gaan zwemmen en het was super leuk.
Iedereen wilde van de glijbaan en iedereen duwde elkaar in het water. Ook was er een
frietkraam maar die ging jammer genoeg al dicht om 16u. Noémi kreeg zelfs een gratis ijsje
maar wij niet. Het was lollig en Jasper zat Takis te verkopen voor maar 20 cent. Maithe
kreeg er 2 voor 50 cent. Het was alweer tijd om naar huis te gaan en we stapten in de bus
waar iedereen begon te zingen. HET WAS SUPER LEUKKKKKKK!
(Evy, Liz, Lynn en Maithe)

De busrit 
Om 8:50 gingen we de bus binnen, iedereen ging op zijn plaats zitten.
Onderweg was iedereen aan het zingen en roepen.
Toen we aankwamen aan het kasteel, moesten we een speurtocht oplossen
door stempels op een kaart te stempelen.
Toen we klaar waren gingen we naar de volgende bestemming in de bus, het
Steinerbos (tijdens de busrit waren we weer aan het zingen). Door de hele bus
werden er verschillende liedjes gezongen. Zelfs de juffen zongen mee!
(Mast, Pepijn, Tim en Kyle)
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De weg van het fietsexamen had ik in mijn hoofd.

De weg was makkelijk om te rijden.

We hadden goed fietsweer.

Ik vond het leuk om de hele stad te zien en de middelbare school.

Ik dacht dat ik zou verdwalen.

We maakten met z’n allen kleine foutjes.

Ik werd ingehaald.

Er waren moeilijke en lange straten.

De weg oversteken vond ik moeilijk.

Ik vond het leuk en was niet bang.

Er moest afstand blijven tussen de kinderen en daardoor raakte ik de weg kwijt.

Het was leuk, maar ook een beetje spannend.

Easy!!!

Ik heb de weg in Hamont beter leren kennen.

Het was vermoeiend.

Het was super goed gegaan.

1 nadeeltje … de helm zat niet fijn.

Ik hoop dat mijn punten goed zijn.

En nu wachten op het fietsdiploma!!!

Enkele spontane opmerkingen van de kinderen van L5B:

Het leven is als fietsen … om je evenwicht te kunnen houden, moet je in beweging blijven!

De kinderen van het vijfde leerjaar hebben het fietsexamen afgelegd.
We kregen theoretische lessen in de klas en gingen de praktijk oefenen met juf Carine.
Zelfs een grote stortbui hield ons niet tegen. Op woensdag 17 mei was het officiële
fietsexamen waaraan alle lagere scholen  van Hamont deelnamen.
Zelfredzaamheid en veiligheid in het verkeer dragen we hoog in het vaandel.

 
Naar goede gewoonte organiseert het provinciebestuur 

in september terug 
de “Veilig naar school”-actie.

 
Zo zal de politie bv. die eerste weken extra controleren op het verkeer in

schoolomgevingen.  
We vragen jullie allemaal om ook volgend schooljaar iedere dag 

het fluohesje te dragen. 
 

Een informatiebrochure kan je terugvinden op onze schoolwebsite:
www.derobbert.be
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Het Sfeerlichtje

We hebben in de klas een blauw plastic plaatje voorbereid.
Meten was hierbij heel belangrijk. Daarna kregen we een houten blok waar je ook heel
nauwkeurig moest zijn. De dag erna begon het echte werk, in de eetzaal waren er coole
machines om mee te werken.
We waren per twee aan het werken en kregen dus ook een betere band met elkaar.
Ineens ging het brandalarm af! iedereen vond het jammer want het was heel leuk om aan
ons lichtje te werken. Uiteindelijk kreeg iedereen een mooi lichtje mee naar huis!!

Nergiz, Amber, Lies, Jolieke, Romaissa, Emm, Femke en Romé

T4T: sfeerlichtje
 

We kwamen de eetzaal binnen en er stond veel
materiaal.

We wisten niet wat we gingen doen. 
Ze zeiden dat we een lampje moesten maken.

De dag daarvoor hadden we al een beetje voorbereid.
En toen gingen we allemaal naar buiten

want het brandalarm ging af.
We konden weer verder.

Bij sommige ging het een beetje beter dan bij anderen.
Maar uiteindelijk is het bij iedereen gelukt.

Bij sommige ging hij sneller kapot.
Zoals bij Toon waar het lampje in brand vloog.

De meeste kinderen hadden veel gereedschap nog nooit
gebruikt.

Maar uiteindelijk is alles goed verlopen.
 

Viggo, Lowie, Rhube, Tijl, Ties, Sten, Tijmen, Chernor
 

L5C 

12

 Het plaatje vouwen.
 Het plastic was makkelijk om te vouwen
in het houtje.
Gaatjes in het hout boren.
De batterijen er in te doen.
Het houtje op de plaat vast te
schroeven.

Het draadje in de batterij krijgen
Zorgen dat het lampje brandt
Het ijzer aan het hout maken

Het lichtje maken was erg leuk. 
Het zelf in elkaar zetten was het leukste, om
met gereedschap te werken was pittig, maar
het was wel goed om iets van te leren. 

WAT MAKKELIJK WAS
1.
2.

3.
4.
5.

WAT WAS MOEILIJK
1.
2.
3.

We stonden in de rij voor de boormachine
en ineens ging het brandalarm af iedereen
moest naar buiten maar na 10 min gingen
we weer naar binnen en konden we verder
werken.

 Tygo,Seven en Vince 



 
Eerst gingen we naar het bejaardentehuis fietsen en kregen

we uitleg over hoe we de rolstoel moesten besturen.
Je ging in een duo een bejaarde duwen.

En we zijn een leuke wandeling gaan maken door de stad
Hamont-Achel. Het weer was heel fijn en de zon scheen.

We namen een pauze bij het Stadspark en de kinderen
mochten koek of fruit eten en een slokje drinken. De

bejaarden kregen een stukje vla en koffie.
De bejaarden waren heel enthousiast, sociaal en je kon er

fijn mee praten!  De route was wel een beetje hobbelig maar
dat was geen probleem. We hebben veel bijgeleerd  en we

hopen dat iedereen een fijne uitstap heeft gehad!
 

Door Sofia, Elle & Jiffeny  

Wandelen met de bejaarden
L6A

L4A: Dagje bij de bejaarden met de kermis

Dinsdagmiddag was het kermis.

Daarom gingen we naar het bejaardentehuis.

Toen we daar kwamen, wachtte een gids ons op.

Hij had allemaal spelletjes klaargezet.

 In groepjes gingen we spelletjes spelen.

We wachtten tot er bejaarden kwamen meespelen.

Francine speelde met ons groepje mee: "Mens erger je niet.”

Jaak speelde met Jarno, Linah en Sam blikgooien.

Er kwamen meer en meer bejaarden mee spelen.

Sommige bejaarden wilden niet meedoen omdat het te warm was.

Wij kregen water en we smeerden ons in met zonnecrème.

Als verrassing kregen we frietjes.

Jarno en zijn mama dansten Snollebolleke.

De bejaarden dansten mee maar mochten niet springen.

We hebben nog heel eventjes gespeeld.

Daarna gingen we terug naar school. 

 

Geschreven door Kikki en Naaz
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Dit vonden wij van onze schoolreis:

Dart: Het was de leukste schoolreis van de hele school!

Maysae: Ik vond het leuk dat ik samen met juf Marijke in de Revolution ging.

Milan: Op het einde ben ik 5x achter elkaar in de Sledge Hammer geweest.

Loes: Ik was in een waterattractie geweest. Ik zwaaide dan op de mensen die binnen zaten en

ik bleef zwaaien tot ik ze niet meer zag. En zij bleven ook terugzwaaien.

Cas: Ik ben voor de 1e keer van mijn leven in The Fury geweest, en ook in Bobbejaanland.

Luna: Het was heel leuk dat de juffrouwen met ons in de Revolution zijn geweest.

Miley: Het was jammer dat er veel storingen waren bij de leuke achtbanen.

Jackie: Ik zag er een heel grappige man rondlopen. Hij had een baard tot aan zijn onderbuik!

Maud: Ik vond het leuk dat we met z’n allen in het reuzenrad gegaan zijn.

Lisa: Ik ging 3x na elkaar in the Sledge Hammer en het was super leuk!

Hamza: Het was de 1e keer dat we met het 6e naar Bobbejaanland gingen. Ik hoop dat dit zo

blijft. Ik vond het fijn dat er ook snoepzakken werden uitgedeeld. Dankjewel!

Lenne: We gingen in de snelste attractie van de hele Benelux, The Fury. Het was super leuk!

Jonas: Ik vond het heel leuk omdat ik er nog nooit was geweest. Het was een hele leuke dag!

Jens: Het was super leuk, maar ik vond het minder leuk dat ik bij de Typhoon een foto wou

kopen. Die kostte 2 euro, maar je kreeg de foto enkel online. 

Sioux: Dankjewel voor de snoepzakjes!

Luuk: We hadden een heel leuk groepje. 

Ties: De 1e attractie van de dag was met de bus naar het park rijden. De bus reed zo wild en

de baan was hobbelig!

Robbe: We gingen met de juf in een attractie. De juf mocht niet gillen, maar deed het toch

HEEL luid!

Amadou: We gingen in de waterglijbaan, we werden allemaal nat. Toen moesten we gillen!

Jasper: Het was leuk dat het park midden in de natuur lag. Er was ook een mooie vijver. 

L6B - NAAR BOBBEJAANLANDL6B - NAAR BOBBEJAANLANDL6B - NAAR BOBBEJAANLAND
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Eind maart was De Robbert een week in de ban van ‘The Masked Teacher’. Op de laatste dag heerste

op school een bijzonder uitzinnige sfeer, want eindelijk kwamen de leerlingen te weten wie onder al

die maskers zaten. 

Kuiken Piep, Iguanodon de Bernissart, Woppie Wolf,… er deden maar liefst dertien leerkrachten mee aan ‘The

Masked Teacher’. Doorheen de week werden enkele tips gegeven. Het ultieme slot volgde op vrijdag. De

leerkrachten brachten op het podium het beste van zichzelf. De kinderen gingen uit de bol toen ze juf Natalie en

juf Inke, juf Carola en juf Mieke, meesters Koen, Juf Gerda en juf Tanja, juf Han, juf Annick, juf Elke, juf Patty en

juf Sandra zonder masker zagen verschijnen. 

De klassen L3A, L6A en L6B kwamen als winnaars uit de bus. 

Ook de ouders deden via Gimme mee. De mama en papa van Epke en Dieuwke hadden als eerste alle antwoorden

juist. Proficiat!

De leerlingen en leerkrachten hebben met volle teugen genoten.    

               
         

Het succes van ‘The Masked Teacher’ roept gewoon om een tweede editie!   

 
 
 

NIEUWS UIT DE MUZISCHE KLAS
JUF CARINE

De tijdscapsule van De Robbert: Wat de Hamonter twintigers dertien jaar geleden aan

zichzelf schreven, stond in hun tijdcapsules uit 2010.                               
 Ze werden tentoongesteld tijdens het schoolfeest.          Eindelijk was het zo ver! Door corona werd de onthulling een paar keer uitgesteld. Voor de oud-leerlingen en

leerkrachten was het een leuk weerzien en herinneringen werden opgehaald. Er werd heel wat

afgelachen met de foto’s en de briefjes die ze naar hun oudere zelf stuurden. Zo blikten

Amanda en Sofie ‘fronsend’ terug op hun lievelingsmuziek van destijds. Ook Lars stelde vast

dat hij in vergelijking met de foto van toen een flinke kerel is geworden. Of al hun wensen zijn
uitgekomen, durfde maar een enkeling te bekennen. 

Het ging over zaken waar je heel gelukkig van wordt zoals hobby's,
vrienden of familie. Maar ook over zaken waar je minder gelukkig,

angstig of verdrietig van wordt. 
Ook onze school nam deel. We knutselden maar liefst 500 origami
kraanvogels, naar het mooie, Japanse verhaal van Senbazuru.

Er werden veel kleine, zelfgemaakte gelukjes geruild.
We kreten op de stoep van de bib vele lieve, ontroerende, grappige

gelukswensen voor elkaar en voor een mooiere wereld.
De eerste graad genoot van Boer Boris.

Het derde leerjaar nam deel aan het Bibsterspel. Het vierde kreeg
van Professor Goedluk het antwoord op de vraag ‘Wat is het

verschil tussen ‘geluk hebben’ en ‘gelukkig zijn’?’. De bovenbouw
keek naar een betoverend theaterstuk over eenzaamheid, vriendschap

en hoop. 
 

Dankjewel voor al deze geluksmomentjes 

JEUGDBOEKENMAAND IN HET
TEKEN VAN 'GELUK'
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Ook dit jaar hebben we er weer een sportief jaar opzitten. Naast de vaste activiteiten binnen en
buiten de schooluren hebben we in mei ook mogen genieten van een actieve sportdag die dit jaar
doorging in Pelt.

Sportdagen voor de hele schoolSportdagen voor de hele schoolSportdagen voor de hele school

In de speeltuin van de scoutsrally werden dan weer opdrachten op de
speeltuigen of eenvoudige spelletjes gespeeld. Ook hier konden de leerlingen
zich volledig laten gaan. En als dan ook nog eens het weer meezit, niet te warm
en niet te koud, dan kunnen we spreken van twee geslaagde sportdagen. 

Verder willen we nog een bijzondere dankjewel zeggen aan de ouders,
grootouders die voor het vervoer hebben gezorgd, mee zijn gefietst. Zonder
deze medewerking kunnen activiteiten die wat verderaf georganiseerd worden
niet doorgaan, en dat zou natuurlijk zonde zijn. 
Dus dikke merci en hopelijk tot bij een volgende activiteit.

Koen en Elke

We voorzagen een gevarieerd programma met doorschuifsysteem zodat
iedere leerling ergens wel zijn hartje kon ophalen. Op de piste van het
Dommelhof konden de leerlingen kennis maken met atletiek. We deden aan
kogelstoten, verspringen en hordenlopen. In het speelbos werd er een spel
voorzien waar de leerlingen door foto’s en afbeeldingen te zoeken tot de
juiste oplossing moesten komen. Er werd wat afgezocht!

Wist je dat ?

Juf Ine ook 60 is geworden en zij een hele dag in

alle klassen opdrachten moest uitvoeren?

Onze juf/directeur Inge ten huwelijk is gevraagd?

En dat ze ‘JA’ heeft gezegd?

Een geweldig muzisch project hebben gedaan waar

echt iedereen heel erg van heeft genoten? En dat we

heel wat zangtalent onder de leerkrachten hebben? 
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Op 28 april 2023 was het dan zover: 
de kinderen van onze school werden voor 1 dag een echte ster. 

Ze mochten tijdens ons schoolfeest ‘In the spotlight’ hun beste moves laten zien. 
Samen met ouders, grootouders en klasgenootjes pret voor tien. 

 
In de turnzaal begint de muziek te spelen…
Voetjes wiegen en heupen swingen bij velen. 
Hun pasjes zijn vrolijk, hun bewegingen puur. 

Kleine, trotse dansers met in hun oogjes een sprankelend vuur. 
 

Op de speelplaats zijn er spelletjes voor iedereen. 
Een fietsparcours, basketballen, schminken en knutselen… geen enkel probleem! 

Lachende kinderen rennen en spelen,
Genietend van de momenten en elkaar, zonder zich te vervelen. 

 
In de tentoonstelling bewonderden we prachtige creaties en kleurrijke tekeningen. 

Of kunstwerkjes en filmpjes van kinderen die liedjes zingen. 
Gemaakt door handen die ooit op school lachten en leerden. 

En nu na 10 jaar nog eens terugkeerden. 
 

Een hotdog, suikerspin en popcorn dat smaakt, 
en dit alles met liefde gemaakt. 

Kortom een feest vol vriendschap, een smakelijk festijn.
Een mooie herinnering aan de lagere school, oh zo fijn!

 
werkgroep schoolfeest
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Solidariteitsmarkt: Syrië-Turkije-Rwanda 
De  weergoden waren ons dit  jaar niet goed gezind. We  hadden  als team direct een oplossing.  We
hielden onze markt elk in onze eigen klas.  Dit gaf een gezellige sfeer waar iedereen, jong en oud
gemakkelijk door alle spulletjes kon snuisteren. Sommige roken ook de lekkere koffie in onze
eetzaal, waar we een pop up cafetaria geopend hadden. Onze lieve ouders hadden hiervoor de
héérlijkste cakes, koeken en wafels gebakken. De gelukkige snoetjes van de kinderen met hun
geweldige koopjes is ieder jaar een geweldig schouwspel. En dat we dit kunnen combineren met 3
goede doelen maakt het helemaal mooi. We hebben dan ook dankzij jullie € 1742,90 opgehaald en
verdeeld onder onze 3 projecten.

Dankjewel ouders dat jullie samen met jullie kinderen dit project zo mooi    
 gesteund hebben!

P.S. Het overgebleven speelgoed, boeken, …. zijn gebracht naar Sint Vincentius.

De Pastorale werkgroep

SCHOOLFEEST



Kleine klusjes, grote klusjes, makkelijke klusjes, gevaarlijke 
klusjes, saaie klusjes….altijd wanneer er iets gefikst moest worden ,

konden wij op vrijwilliger Ronny rekenen.
 

Helaas zal Ronny vanaf volgend schooljaar zijn taak als klusjesman niet meer
voortzetten. 

We wensen hem een heel fijn en welverdiend pensioen toe!
 

En we willen hem natuurlijk van harte bedanken voor alle hulp die we kregen, voor
alle gezellige verhaaltjes, voor alle leuke mopjes, …

 
En moest je met de fiets door Hamont rijden, Ronny, kom dan gerust 

nog eens bij ons aankloppen.
 

Typen buiten de school wordt (is) een dure aangelegenheid.

Nochtans is het belangrijk in deze digitale tijden dat de kinderen

vlot kunnen typen. Daarom hebben we besloten om typlessen te

integreren in ons lestijdenpakket. We hebben een schoolabonnement

van Pica Typen. Met het team hebben we besloten om te starten in

het vierde leerjaar. Dit is puur om organisatorische redenen. Als

de lessenreeksen gereed zijn voor het vierde leerjaar, gaan we ook

het vijfde leerjaar erbij nemen. Tegelijkertijd kan er ook gestart

worden in het zesde leerjaar. De concrete details worden verder

uitgewerkt en uw kind zal wel laten weten wanneer we precies gaan

starten. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal er enkel in het vierde

leerjaar typles aangeboden worden. De kosten worden volledig

gedragen door de school. Wij denken dat dit een meerwaarde is voor

alle kinderen van onze school.
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ICT: Typlessen vanaf het
vierde leerjaar

Zo maken we leren typen voor elk kind mogelijk

Leren typen in het eigen tempo en op het eigen niveau

Elke leerling heeft zijn persoonlijk account 

Leerlingen kunnen op elk moment zelfstandig aan de slag, ook thuis

Ook voor kinderen met dyslexie

Goed voorbereid naar de middelbare school



woensdag 30/08/2023 van 19.00 - 20.00: kijkavond

vrijdag 1/09/2023: Start schooljaar 

maandag 9/10/2023: lokale vrije dag
vrijdag 20/10/2023: studiedag (leerlingen hebben vrij)
30/10/2023 tot en met 3/11/2023: herfstvakantie

woensdag 6/12/2023 lokale vrije dag
vrijdagnamiddag 22/12/2023 lokale vrije dag
25/12/2023 tot en met 5/01/2024 kerstvakantie

woensdag 24/01/2024: studiedag (leerlingen hebben vrij)

12/02/2024 tot en met 16/02/2024: krokusvakantie

zondag 31/03/2024: Pasen

1/04/2024 tot en met 12/04/2024: paasvakantie

woensdag 1/05/2024: Dag van de arbeid (vrije dag)
donderdag 9/05/2024: Hemelvaart (vrije dag)
vrijdag 10/05/2024: brugdag (vrije dag)
maandag 20/05/2024: Pinkstermaandag (vrije dag)

augustus

september

oktober

december

januari

februari

maart

april

mei
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