
Vanaf dit schooljaar 

overbrug ik, zoveel als 

mogelijk,  de afstand 

naar school met de fiets. 

Een slordige 26 km tus-

sen mijn woonplaats 

Hechtel-Eksel en onze 

school te Hamont. Voor 

alle duidelijkheid met de 

speedbike dan wel te 

verstaan !   

Dochter Yinta zei : òDat is 

voor oude mensen, pa-

pa !ó. Dochter Yalina had 

het dan weer over een 

zekere ômidlifecrisisõ, 

maar oudste dochter 

Imana was de eerste om 

de fiets, samen met de 

zonen, zelf uit te probe-

ren. 

Buiten de bijtende win-

terkoude zie ik nu enkel 

nog maar voordelen als 

ôhippeõ pendelaar: Snel-

ler, goedkoper, milieu-

vriendelijker, ontspan-

nend en echt wel extra 

beweging.  

Maar het grootste voor-

deel blijft  het feit dat er 

een nieuwe wereld voor 

me is open gegaan. Of 

mag ik het eerder anders 

verwoorden. Geen nieu-

we wereld, maar ik zag 

de wereld soms wat min-

der, ik was hem aan het  

vergeten. Wellicht door 

het gejaag met de auto 

in het voortslepend ver-

keer. é 

Elke morgen of avond 

kom ik een vast patroon 

tegen, maar elke dag 

ontdek ik ook weer nieu-

we dingen.  

Op de oude spoorweg-

bedding passeer ik on-

dertussen mijn vaste te-

genliggers, waaronder 2 

speedbikers, een velo-

mobiel, 3 wandelende 

dames en een ôgewoneõ 

fietser. We beginnen 

elkaar te kennen en 

groeten elkaar als 

ôstamgastenõ. Het doet 

deugd om goedendag te 

kunnen zeggen i.p.v. als 

chauffeur te ôfoeterenõ 

op de maaidorser die het 

verkeer weer tegen 

houdt. Of op de wagen 

die zijn grootlicht onver-

stoorbaar laat branden. 

Op de fietsbrug over het 

kanaal te Neerpelt staan 

s t e e v a s t  e n k e l e  

ôplakkendeõ koppeltjes. 

Niet anders dan vroeger, 

toen we zelf nog zo jong 

waren. Voor de tortel-

duifjes ôDEõ liefde van 

hun leven. Voor een uit-

zondering zal dit de 

waarheid zijn, voor de 

anderen zal er nog wel 

eens gewisseld worden. 

Zo worden ze groot, zo 

was het vroeger en zo 

zal het altijd blijven. 

Langs het jaagpad zie ik 

dagelijks enkele vrouwe-

lijke baasjes die hun vier-

voeters nog even uitla-

ten, vooraleer ze zelf 

gaan werken of aan hun 

dagactiviteit beginnen. 

Het is ook de enigste 

plaats waar ik even moet 

oppassen als speed-

biker, aangezien vele 

scholieren deze weg 

gebruiken vanuit Ha-

mont om naar de Peltse 

scholen te rijden. Ze ko-

men in grote getallen 

aan, fietsend met 3 tot 4 

langs elkaar. Druk bezig, 

lachend en stoeiend met 

elkaar, é Vaak hebben 

ze me te laat gezien en 

dien ik plots uit te wij-

ken. Maar het maakt me 

niet boos, want hoe wa-

ren we vroeger zelf. De 

geschiedenis herhaalt 

zich. De enigste wijzi-

ging zie ik bij de ôlaatsteõ 

pokémon-jagers op de 

fiets. Soms best wel ge-
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vaarlijk. Maar gelukkig loopt deze 

rage ten einde? Verschillende oud-

leerlingen roepen me ook al toe 

òhey directeur!ó. Doet toch deugd, 

dat maakt een mens toch gelukkig.  

Jammer genoeg passeer ik nu ook 

elke morgen de plaats waar onze 

oud-leerling Robin uit het leven 

stapte. Een confrontatie, vanuit 

een eigen gelijkaardige ervaring, 

die me telkens opnieuw met de 

voeten op de grond houdt. We 

wensen de ouders veel sterkte.  

En dan heb je nog de toevallighe-

den die op je weg passeren.  

Een V-formatie van ganzen die ik 

eerst boven me hoorde en wat 

later aan de horizon zag verdwij-

nen richting zuiden.  

Of een opvoedster die met enkele 

ging hangen en al de moeite van 

de wereld moet doen om bij te 

blijven.  

 

Het blijven deze dagdagelijkse, 

gewone dingen die het doen in 

het leven. Waarmee je een werk-

dag met volle teugen kan aanvat-

ten. 
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bewoners van Sint-Oda ôs avonds 

aan het dollen was. 

Een moeke die prei uit ôhareõ hof 

aan het trekken was om lekkere 

soep te maken, wellicht voor de 

kleinkinderen. 

De reiger die in de nevel boven 

het kanaal onbeweeglijk staat te 

jagen. 

De bunzing die mijn pad kruiste.  

De wielertoerist die in mijn wiel 

D E  R O B P O R T E R 

òGenieten van de mens 

rondom je!ó 

(Roel) 

Vervolg woordje van de directeur  

 

Afscheid van Robin Dirks,  oud - leerl ing  

 

Op 15 november stapte onze oud-leerling Robin onverwacht uit het leven. 

Als leerkrachtenteam van de Robbert zijn we Robin dankbaar dat we een groot stuk 

van zijn nog jonge levensweg mochten bewandelen. 

De ouders, vrienden, collega³s van ²t Salvator en de naaste familie wensen we heel veel 

sterkte bij dit veel te vroege afscheid.  



SPORT OF JEUGDVERENIGING 

Wil je kind sporten maar weet hij/zij niet direct welke sport te kiezen? Laat je kind dan proeven van ver-
schillende sporten. In de meeste clubs kan je 1 of meerdere proeflessen volgen vooraleer je je moet in-
schrijven. Denk daarbij zeker niet te stereotiep, vb. voetbal voor je zoon, turnen voor je dochter.  Er is 
een waaier aan sporten die het ontdekken waard zijn.  In Hamont -Achel en de naburige gemeenten 
vind je bijna alle sporten terug. Ook een sportkamp van de stad is de ideale gelegenheid om kennis te 
maken met nieuwe sporten en uit te zoeken wat je kind graag doet. Voor jonge kinderen is deze keuze 
sowieso aan te raden omdat ze hier hun motorische vaardigheden verder ontwikkelen.   

 

Natuurlijk hebben niet alle kinderen zin om te gaan sporten in een club. 
Geen paniek, er zijn voldoende actieve en plezierige dingen om te doen.  

Wil je kind een meer gevarieerd aanbod aan bewegingsactiviteiten, dan 
biedt het kinderaanbod vanuit de gemeente zeker soelaas.  En misschien is 
de jeugdbeweging  meer iets voor je kind? Ook daar staan meestal actie en 
beweging centraal. Maar in tegenstelling tot vele sportclubs ligt de nadruk 
op plezier en een goede teamgeest, en niet op competitie en prestatie. Ook 
de meeste jeugdbewegingen staan ervoor open dat je kind een aantal bijeenkomsten komt proberen.  

T E M P E R A M E N T  E N  M O G E L I J K H E D E N 
Bij de keuze van een sport of activiteit, hou je rekening met het karakter van je kind. Een verlegen ie-
mand hoeft niet perse te kiezen voor een sport in z'n eentje, zoals zwemmen. Een sport in teamverband 
kan hem/haar juist helpen om zijn/haar sociale vaardigheden te ontplooien, om beter met andere kin-
deren te kunnen omgaan. Zelfs in sportclubs voor individuele sporten leert het kind of de jongere nieu-
we vrienden kennen dankzij groepsopdrachten (bv. samen op zwemstage gaan, samen delen in winst 
en verlies, é). Ook de lichamelijke vaardigheden en de aanleg van je kind spelen een rol bij het maken 
van keuzes. Een kind dat niet sportief aangelegd is, krijg je moeilijk 2 keer per week naar de sportclub. 
Probeer na te gaan of je kind eerder voor het spel (recreatief) of voor wedstrijden (competitief) wil spor-
ten. Kinderen die eerder enkel willen sporten uit plezier, om samen te zijn met vrienden of die minder 
actief of talentvol zijn, geven bijvoorbeeld meestal de voorkeur aan recreatief sporten. 
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Een goede  sportc lub,  jeugdbeweging o f  

jeugdverenig ing  a ls  a lte rnat ie f  hu iswerk  ? !  
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L E E F T I J D   

¶ Peuters: er zijn heel wat initiatieven om, meestal samen met de ouders, te sporten. Denk aan bewe-
gingsscholen, watergewenning, fietslesjes. 

¶ Vanaf 4 jaar is georganiseerde sport zonder mama of papa mogelijk. Heel wat clubs hebben een aan-
bod voor de allerkleinsten dat rekening houdt met hun beperkte mogelijkheden tot samenspel en 
aandachtspanne. 

¶ Tot een jaar of 6 blijft algemene ontwikkeling belangrijk en kies je beter niet echt voor één sport. Kies 
liever voor omnisport of bewegingsscholen die verschillende vormen van spel en sport aanbieden. 

¶ Vanaf 6 jaar hebben de meeste jeugdbewegingen een aanbod.  

¶ Vanaf 8 jaar zijn sporten met hun eigen specifieke techniek en competitie mogelijk. 

 

( B I J N A )  O V E R G E W I C H T   
Voor kinderen met (beginnend) overgewicht  let je best op met belastende sporten of activiteiten. Fietsen 
of zwemmen zijn zeker aan te raden activiteiten. De gewrichten worden minder belemmerd.  Hierdoor is 
de kans om plezier te beleven aan de activiteit groter. Je goed in je vel voelen  is immers naast voldoende 
lichaamsbeweging   en gezonde voeding ,   een basisvoorwaarde voor een gezonde levenswijze. 

Heb je twijfels over het gewicht van je kinderen? Doe ze niet tegen wil en dank intensief sporten of zet 
ze niet zomaar op dieet. Vraag eerst advies aan je arts, je schoolarts of een diëtiste.   

H E B  J E  B E D E N K I N G E N  A L S  T E  D U U R ?  T E  V E R ?  T E  V A A K  O F  T E  G E V A A R L I J K ? 

Als ouder kan je je kinderen helpen om zoveel mogelijk te bewegen. Maar als je kind wat moet doen 

waar hij/zij zelf geen zin in heeft, zal het gauw afhaken.  Kinderen kiezen uiteindelijk best zelf wat ze wil-

len doen. Vaak volgen ze daarin ook vriendjes en vriendinnetjes. Als ouder mag je wel grenzen aange-

ven.  

¶ De kostprijs, de afstand en de tijd spelen daarbij een rol. Het is niet altijd haalbaar na school nog de 

tijd te vinden voor al die buitenschoolse activiteiten. Bovendien kan al dat inschrijvingsgeld best wel 

wat kosten. Een oplossing kan je eventueel vinden binnen de school of buitenschoolse kinderop-

vang. Daar worden ook  vaak bewegingsactiviteiten georganiseerd.  

¶ Heel wat activiteiten worden ook voor een deel terugbetaald door je mutualiteit of kan je fiscaal in-

brengen. De stad Hamont reikt ook vrijetijdscheques uit. GEBRUIK ZE! 

De risicoõs verbonden aan sommige sporten, schrikken je misschien af. Je bent misschien bang dat je 
zoon van dat paard gaat vallen of is dat artistieke turnen wel goed 
voor dochterlief haar rug? Ook hier kan je als ouder grenzen stellen, 
maar informeer je eerst of je ongerustheden wel gegrond zijn. Sommi-
ge sporten lijken gevaarlijker dan ze in werkelijkheid zijn. Vele sport-
clubs werken bovendien met bekwame lesgevers. Informeer ernaar 
bij de sportclubs of bij mensen die de sport beoefenen. ôTEõ bestaat 
bijna niet bij sport of jeugdbeweging. ( uit ôgezondopvoeden.beõ) 
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VERVOLG ARTIKEL over vr i jet i jdsbesteding  
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UIT het 6DE leerjaar (6C)  

DOOR JUF ILSE MEURKENS 
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Tijdens de voorleesweek schreven we in het zesde leerjaar bij juf Ilse een verhaal                                              

in rijmvorm over een rotbeest naar het voorbeeld van ôRotbeestenõ van Roald Dahl.  

De hond en het meisje door Lune en Jessie van 5A 

Er was eens een hond die had een jas van bont.                                                                                                  
Er was ook een meisje, dat at elke dag een ijsje.                                                                                                 
Ze nam dat soms mee naar huis, dan zat ze voor de buis.                                                                                   
Toen ze weer eens likte aan haar ijsje zei de hond: óGeef maar hier, meisje.ó                                                            
Ze zei: óGeen sprake van, anders hak ik je in de pan.ó                                                                                           
De hond zei: òWat ben je toch flauw, ik doe het dan maar bij jou!ó 

De stoute krokodil door Daan en Milan van 5B                                                                                                                                                                         

Er was eens een krokodil die beet in iemands bil.                                                                                                 
Toen ging hij naar Nederland, daar verloor hij zijn tand.                                                                                               
Dat deed pijn en dat vond hij niet fijn.                                                                                                                        
Hij gooide zijn tand naar de andere kant, waar hij op iemands hoofd was beland.                                              
De man gooide de tand terug, in de krokodil zijn rug.                                                                                                      
De krokodil gooide de tand weer weg en zo had weer iemand pech!   

De stier van Nino en Zeno van 6A 

Er was eens een stier, het was een gruwelijk dier.                                                                                                                   
Hij at alleen maar mensen op en ook wel eens een kabouter Plop.                                                                                
Toen waren de mensen het zat, ze gingen naar een andere stad.                                                                                 
Ze maakten daar veel plezier, hier en daar wel eens met een pintje bier;                                                                               
oei stond daar weer de stier?                                                                                                                                                                  
Hij at de hele stad op, ook al riepen de mensen stop, zo bleef er over é geen enkele kop. 

Het varken door Mila en Dana van 6B 

Er waren eens twee mensen die een huisdier wensten.                                                                                             
Het liefst wilden ze een varken, maar eerst moesten ze nog de tuin harken.                                                             
Ze deden de palen in de grond en de prikkeldraad er rond.                                                                                             
Even later ging het wel, maar toen ging de bel.                                                                                                                                           
Ik doe wel even open, dan kan jij vast koken.                                                                                                                     
Toen de deur open ging, stond daar een varken met een mooie ring.                                                                              
Ze gilden hard en luid en schrokken van het varken met zijn rare snuit.                                                                   
Ook het varken schrok er van en werd opeens super bang.                                                                                                                        
Het varken rende snel naar binnen en toen kon het feest beginnen.  

De koeskoes door Kaat en Annika van 6C 

Er was eens een koeskoes die at niet graag pompelmoes.                                                                                         
Hij mocht het gerust weten, hij moest het toch eten.                                                                                            
Veel anders had hij niet, liever at hij een kind zijn neuspiet.                                                                              
Vaak was die te klein dus dat vond hij ook al niet fijn.                                                                                             
Wat een zeurpiet die koeskoes, het enige wat hij nog lekker vond, was een kind geperst tot moes.                    
Hij ging naar een stad en plette er een kind tot een hoopje patat.  



Tijdens de muzische weken werkten we op school rond Roald Dahl.  
Tijdens één van de activiteiten maakten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kennis met het boek 
ôGruwelijke Rijmenõ. 

Eerst beluisterden ze en keken ze naar het verhaal van Sneeuwwitje en naar het verhaal van De Drie Biggetjes. 

Daarna gingen ze in groepjes zelf aan de slag. Ze maakten van een bekend sprookje een ôGruwelijke Rijmõ.  

Het was niet altijd even makkelijk, soms was de tijd te kort, é maar toch kwamen er vele leuke verhaaltjes uit de bus. 

We laten jullie genieten van enkele ôGruwelijk sprookjesõ: 

 

Aladin (Robbe, Vincent, Sebastiaan) 

Er was eens een arme man met een zoon, 

ze hadden niet veel loon. 

Toen kwam er een tovenaar langs die zei: òGeef aan mij die lamp, 

anders sla ik je en dan krijg je kramp!ó 

De zoon zei: òDat doe ik niet!ó 

Hij wreef er over en daar was dynamiet. 

Aladin was bang en speelde op een basgitaar. 

En toen gooide hij dynamiet naar de tovenaar.  

De tovenaar ging dood  

en heel de wereld kleurde rood.  

 

Sneeuwwitje  (Jesse, Lune, Silke)   

Er was eens een lief meisje, 

ze at elke dag een ijsje.  

Ze hield heel veel van dieren, 

maar gelukkig lustte ze geen nieren. 

Er was ook eens een koningin.  

Ze had een spiegel en keek er elke dag in. 

Altijd vroeg ze met een lach: 

wie het mooiste was van die dag. 

 
Toen ze op een dag in de spiegel keek, 
zag ze dat iemand anders het mooiste van het land leek. 
De dienaar nam haar mee naar het bos, 
ze was geen vos. 
Ze kwamen bij een huisje, 
het was geen buisje. 
Daar waren zeven dwergen  

in de bergen. 
De koningin toverde zich om in een heks, 
maar ze had een grote bek. 
Ze maakte een appel met een giftig drankje, 
toen zat ze op een bankje. 
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UIT HET 6de LEERJAAR (6A) 

Door JUF HILDE PLAS  


